
 

Voortgang Beroepingswerk   

De vacature voor een eigen predikant of predikante is inmiddels op onze website 
geplaatst en ook in de vacaturebank van de landelijke PKN-organisatie. Helaas loopt het 
nog niet storm met sollicitaties.  
Men kan nog tot eind oktober reageren en wanneer er geen sollicitanten zijn zullen  we 
predikanten die beroepbaar zijn actief gaan benaderen.   We hebben tijdens de gemeente 
avond vorig jaar ook een aantal suggesties ontvangen.  
  
 
Beroepingscommissie 
 
Inmiddels heeft Gradus Petter zich aangemeld als coördinator van de 
benoemingscommissie en  hebben een aantal gemeenteleden zich aangemeld voor de 
commissie. We zoeken nog minimaal twee , bij voorkeur wat jongere en vrouwelijke 
gemeenteleden. Zou machtig mooi zijn wanneer we zo de commissie compleet kunnen 
krijgen.   
 

Bericht van ds. Mini Jurjens 

Dank voor de hartelijke ontvangst op zondag 13 juli, en inmiddels ook bij 

meerderen thuis. Fijn dat ik zo met steeds meer mensen kennis mag maken. 

Misschien is het goed om even in herinnering te brengen hoe u mij kunt bereiken: 

zie hieronder. Voortaan staan deze contactgegevens op elke nieuwsbrief. 

Graag tot hoors en ziens! 

Mini Jurjens, ambulant predikant  
06- 15 61 2 888 
mjt.jurjens@gmail.com 
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Bijbelmeditatie Zonnewiede  

Op dinsdag 11 november staat er weer een bijbelmeditatie in Zonnewiede gepland. 

Deze keer wordt de meditatie verzorgd door mevr. Bertha Groen-Mol. 

 Bewoners uit de zorg en de aanleun zijn van harte welkom om deze dienst met           

elkaar te vieren en Dhr. A. Nijmeijer speelt op het keyboard. 

 

Bijbel (gespreks) kring   

Wat kan het leuk en inspirerend zijn om te praten over wat je bezighoudt. Dat is 

wat we zo eens per maand doen op de donderdagmiddag. Aan de hand van een 

thema dat we beurtelings inbrengen, gaan we in gesprek.  

We zijn nu met ongeveer 10 mensen, maar er is zeker nog plek. Kom gerust langs, 

ook als u vrijblijvend eens wilt kijken wat of het iets voor u. De volgende keer is op 

donderdag 20 november, 13.30 uur. Het gaat dan over iets dat wij (en de 

bijbelschrijvers) allemaal kennen: maak je geen zorgen over de dag van morgen...    

Welkom!  

ds. Mini Jurjens  

 

Oogstdankdienst  

Woensdag 5 november is het “Dankdag voor gewas en arbeid”. Sommige 

gemeenten houden op die dag een kerkdienst. Andere gemeenten, zoals wij, de 

Protestantse gemeente Giethoorn, vieren dit de zondag erna,9 november, de 

oogstdankdienst. We danken God voor ons leven, voor ons werk en het eten dat 

wij elke dag hebben. Als je blij bent met iets, wil je anderen ook iets geven. De 

kinderen van de zondagsschool brengen na de dienst fruitbakjes naar oudere 

gemeenteleden. Als u ook zelf oogstproducten heeft (fruit, noten, sap of jam), 

dan kunt u die zaterdag 8 november van 10.30-11.30 uur in het Protestants 

Centrum brengen. Deze producten worden dan verwerkt in de bakjes. 

Namens de zondagsschoolleiding  

Alvast bedankt  

 

 

 



Preekrooster 

 

Toelichting uitgangscollectes maand november 

Voor meer informatie over de uitgangscollectes in november zie hieronder een 

uitgebreide toelichting door Marjolein Petter. 

Zondag 2 november   Najaarszending  China 

Diaconale trainingen voor kerken China. 

Kerken in China krijgen steeds meer regels opgelegd vanuit de overheid, maar 

blijven toch manieren zoeken om Gods liefde te laten zien. Ze helpen ouderen en 

zieken, maar richten zich ook steeds meer op jongeren die worstelen met 

psychische problemen. Veel jongeren voelen een enorme druk om te presteren in 

een samenleving die draait om status en succes. Dat leidt tot angst, depressie en 

zelfs tot een stijgend aantal zelfmoorden. Voor deze jongeren is het evangelie 

vaak echt bevrijdend. Het laat zien dat je niet altijd hoeft te presteren, dat je mag 

‘zijn’ in plaats van altijd maar ‘moeten’. Steeds meer jongeren bezoeken een kerk, 

ook als zij door bijvoorbeeld familie daarbij worden tegengewerkt. Kerk in Actie 

ondersteunt een trainingsprogramma waarbij kerk- en jeugdleiders getraind 

worden om jongeren te ondersteunen bij mentale problemen en 

traumaverwerking. Door deze begeleiding via hun kerk krijgen 1200 jongeren weer 

hoop en perspectief. 

 

Zondag 16 november   Werelddiaconaat Zuid-Afrika 

Toekomst voor kansarme kinderen in Pretoria. 

Veel zwarte jongeren in Pretoria hebben geen toekomstperspectief. Zij groeien op 

in gebroken gezinnen en gewelddadige wijken in een donkere omgeving. De helft 

van hen maakt de middelbare school niet af en 40% van de jongeren tussen 15 en 

34 jaar is werkloos. De toekomst is voor hen vaak een duister gat. Samen met 

2 nov. Dhr. K. de Lange uit Marknesse 
Uitgangscollecte voor het Najaarszending; training voor de kerken in China 

9 nov..  
 
16 nov.   
 
 
23 nov.   
 
30 nov.     

Dankdag voor gewas en arbeid 
Dhr. J. Smit uit Belt-Schutsloot. 
Ds. S. Bakker uit Urk 
Uitgangscollecte voor Wereld Diaconaat; toekomst voor kansarme kinderen in  
Pretoria 
Gedenken overledenen 
Ds. P.Groen uit Giethoorn 
Ds. Woltinge uit Zwolle 
Uitgangscollecte om de kwetsbare kinderen in Rwanda een veilig thuis te bieden 



christelijke partners helpt Kerk in Actie deze jongeren de cirkel van armoede en 

uitzichtloosheid te doorbreken en licht te brengen in hun bestaan. Ze krijgen 

huiswerkbegeleiding en jongeren worden gestimuleerd hun opleiding af te maken. 

Ook krijgen ze bijbelonderwijs en hulp bij het verwerken van trauma’s. Via muziek, 

kunst, vakantiekampen en trainingen groeit hun zelfvertrouwen en ontdekken ze 

nieuwe mogelijkheden om hun leven vorm te geven. Met de collecteopbrengst 

krijgen onder meer 900 jongeren huiswerkbegeleiding. 

  

Zondag 30 november   Zending  Rwanda, een heuvelachtig land in Oost-Afrika. 

Kwetsbare kinderen een veilig thuis bieden. 

Vandaag collecteren we via Kerk in Actie voor het werk van de Rwandese 

organisatie Mwana Ukundwa, wat “Geliefd kind” betekent. Opgericht door een 

vrouw die de genocide ( 1994 ) overleefde en besloot iets te doen voor kinderen, 

die toen wees werden. Tegenwoordig zet deze organisaties zich ieder jaar in voor 

1300 kwetsbare kinderen en hun verzorgers. Kinderen zoals de 13-jarige Mariya 

Josee. Haar moeder kon zich aansluiten bij een zelfhulpgroep. Ze kreeg hulp om in 

een beter huis te wonen met een tuintje waar ze groenten kon verbouwen. Mariya 

Josee kan weer naar school en ontmoet in het weekend een groep kinderen die 

ook met hiv besmet zijn. Ze lezen uit de Bijbel, ze leert omgaan met haar ziekte, 

kinderen maken samen plezier. Moeder en dochter staan er niet meer alleen voor 

en krijgen weer meer vertrouwen in de mensen om hen heen. 

 

We bevelen deze collecte van harte aan. 

 
PVD nieuws  
  

Verjaardagen 80 plussers  
Op 13 november hoopt Dhr. J. ten Wolde zijn verjaardag te vieren.  
Hij woont Kerkweg 13. Wij wensen hem een fijne dag. 
 
 
 
Collecte en bloemen 

5 okt 
 
 
 

Diaconie: € 31,73 en Kerk € 40,70 
Uitgang Diaconie € 42,00 t.b.v. Wereld Diaconaat: Joodse en Palestijnse kinderen 
QR-code: geen 
Bloemen: fam. Geert en Janny Bakker, Molenweg 



 

  

Bericht van het Streekverband Diaconieën 

Gezocht: Leider Vakantieweek alleengaanden met beperking | Vanaf 2026 

 

Voor de jaarlijkse vakantieweek voor alleengaanden met een lichamelijke beperking zoeken wij 

een enthousiaste vrijwilliger die leiding wil geven aan ±30 gasten en ±30 vrijwilligers. Naast 

begeleiding tijdens de week, help jein de voorbereiding: het samenstellen van het 

vrijwilligersteam, de indeling van gasten en vrijwilligers o.b.v. zorgkwaliteiten het opzetten van 

een passend programma*.Samen creëren we een topweek in Hydepark, Doorn! 

Voor deze rol is het belangrijk dat je: 

• affiniteit hebt met de doelgroep; 

• de Protestantse geloofsovertuiging ondersteunt(PKN); 

• bij voorkeur uit Noord-West of Oost Overijssel komt; 

• jonger dan 55 jaar bent; 

• stressbestendig en besluitvaardig bent; 

• enthousiast en betrokken bent; 

• mee kan lopen tijdens de vakantieweek in 2025(21 t/m 28 juni). 

Extra informatie: 

Jaarlijks wordt samen met Hydepark de vakantieweek gepland. 

*Duo-functie mogelijk (met partner).  

*Taken van algeheel leider worden ondersteund door vrijwilligers. 

 

 

 

 

12 okt 
 
  
  
19 okt 
 
 
 
26 okt  
 
 
 
  

Diaconie: €34,00 en Kerk € 36,00 
Uitgang: Kerk € 38,90ë 
QR-code: € 25,00; € 12,50 voor de diaconie en € 12,50 voor de kerk 
Bloemen: dhr. H. Kruider, Havikshorst Meppel 
Diaconie: € 19,50  en Kerk € 17,50 
Uitgang Diaconie: € 20,50 t.b.v. Wereld Diaconaat; kooktoestellen Bangladesh 
QR-code: € 12,00;  € 6 voor de diaconie en € 6 voor de kerk 
Bloemen: dhr. van Egten, Beulakerweg 
Gezamenlijke dienst met de Doopsgezinde Gemeente 
Opbrengst collecte € 119,40 t.b.v. het Vergeten Kind 
QR-code: geen€ 13,00 
Bloemen: mevr. J. Smit van Beek (PKN) en dhr. J. Doze (DPGZ). 



Herfst 

Het is herfst en een gedicht van Irma Moekstorm past hierbij  

Herfst, herfst je bent er weer 

met je pittige geuren 

en je bladeren die dwarrelen  

in duizend warme kleuren 

 

Herfst, herfst je bent er weer 

met je storm  en je regen, 

zwammen, eikels, spinnen, 

natte kleren en wind-tegen 

 

Herfst, herfst je bent er weer 

kom, laat me je omarmen 

want, ondanks al je buien, 

Geniet ik van je charme 

 

 


